
Beste lezers 

Graag vertel ik meer over iets nieuws wat ik in Mexico mag doen. Een paar maanden geleden zijn 
we iets begonnen wat OMT (Oral Mother Tongue) heet. Het staat voor de gesproken moeder taal. Ik 
heb het voorrecht om deze afdeling te leiden en samen met een nu nog klein team brengen we de 
inheemse talen van Mexico in kaart. Binnen Mexico worden er tussen de 300 tot 500 verschillende 
talen gesproken. Sommige van deze talen spreken geen Spaans, lezen of schrijven niet en 
sommigen hebben nog nooit van het evangelie gehoord. 

Ons doel is om alle talen in Mexico in een gesproken vorm, de Bijbel in hun eigen moedertaal te 
kunnen aanbieden. Hiervoor zijn we net begonnen met een vertalings proces met drie 
verschillende taalgroepen. Deze groepen heten Zapoteco, Mixteco en Popoluca. Samen met hen 
die deze groepen vertegenwoordigen duiken we het woord in bestuderen we de Bijbel en 
uiteindelijk vertalen we de Bijbel om deze opnamens daarna op een geheugenkaart te kunnen 
zetten zodat de mensen in hun gemeenschappen naar het woord van God kunnen luisteren. 

Dit proces klinkt op papier niet zo ingewikkeld maar er gaat heel veel werk en gebed aan vooraf. Ik 
heb het voorrecht gehad om veel van deze plekken op te zoeken en met hen relaties op te bouwen. 
Als er uiteindelijk vertrouwen is nodigen we 3 of 4 mensen per gemeenschap uit om naar onze 
basis in Mazatlan te komen. Deze mensen zijn het liefst van verschillende generaties en spreken 
hun moedertaal en spaans. Hier trainen we ze in de technologie maar belangrijker nog, krijgen ze 
onderwijs uit het woord en leren ze hoe belangrijk het is dat het woord van God zoals in de Bijbel 
beschreven staat in elke stam, taal en volk gehoord zal worden. 
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Wanneer de mensen teruggaan naar hun gemeenschappen hebben ze de juiste vaardigheden om 
dit proces met onze hulp voort te zetten. Maar nog meer dan practische hulp hebben ze geestelijke 
ondersteuning nodig, we zien en ervaren veel geestelijke strijd rondom OMT, veel mensen ervaren 
onenigheid in hun kerk, ziekte en moeilijkheden in families en zelfs de mensen die in deze 
beweging werken merken dat er geestelijke tegenstand is. En hierbij willen we uw en jouw hulp 
vragen. Een bedekking van gebed, continue over OMT en de gemeenschappen van Mexico en de 
werkers in het veld. Deze nood is de hoogste die we zien naast de financiële uitdagingen die we 
altijd weer tegenkomen. Van het aanschaffen van Bijbels tot het gaan naar de gemeenschappen en 
het verspreiden van de audio Bijbels vertrouwen we op onze God en Vader die altijd heeft voorzien 
en zal voorzien tot Zijn woord is gehoord en tot elke stam, elke taal en elk volk Hem zal aanroepen 
in hun moedertaal zoals beschreven staat in openbaringen. 

Heel veel liefs 
Lianne de Ruiter
Mazatlán México 
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Wil jij mij financieel steunen? Dit kan belasting aftrekbaar via het onderstaande 
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